
 
 

Liturgie 21 april 2024 
 

Derde zondag na Pasen 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Voorganger:         Dr. J.J.C. Dee 
 

Ouderling van dienst:       John Boogaard 
 

Organist:         George Germans 
 

  



Vooraf aan het welkom zingen wij lied 906: 1, 5 en 8. 

(onaangekondigd rond 9.58 uur) 

 
 

5.  Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven, 

adem van ons aardse leven. 

Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder, 

zee, ik ga in U ten onder. 

Ik in U, / laat mij nu 

vallen in den blinde, 

U slechts zien en vinden. 

 

8.  Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 

U ten heiligdom gegeven. 

Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 

dat Ge in mij uw beeld kunt lezen. 

Waar ik ga zit of sta, 

laat mij U aanschouwen, 

met een stil vertrouwen. 

 

 

VOORBEREIDING 

 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Stil Gebed 
 

Votum en Groet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wij zingen: “Zegen, mijn ziel ..…” (Psalm 103: 1, en 8) 

 
8.  Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven, 

Hij heerst als koning over al het leven. 

Loof engelen, zijn hoge majesteit, 

krachtige helden, die aan alle oorden 

als boden meldt zijn goddelijke woorden, 

Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd. 
 

Gebed van verootmoediging en verkondiging van Gods genade 

 Wij zingen: “Hij is een God van liefde ..   ” (Psalm 103: 3 en 4) 

 
4.  Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 

boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 

zijn liefde en zijn goedertierenheid. 

Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten, 

zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 

de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 



 
 

 Lezing van de regel voor het christelijke leven:  

 Efeziërs 5: 1-2, 8-14 
  

Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 

en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als 

offer, als een geurige gave voor God. 

 

Want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de 

kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat 

de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker 

die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door 

het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat 

er: 

“Ontwaak uit uw slaap, 

sta op uit de dood, 

en Christus zal over u stralen.” 

 

Wij zingen: “God is goed, Hij is waarachtig .. ” (Psalm 25: 4) 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

 Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 

 Lezing uit de Heilige Schrift: 1 Corinthiërs 15: 12-22 
 

 Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat Hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen 

sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook 

Christus niet opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw 

geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over Hem hebben gelogen, omdat we verklaard 

hebben dat Hij Christus heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan Hij dat 

niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt.  



 Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden 

en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus 

hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. 

 Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Want zoals de 

dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. 

Zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus. 

 

 Wij zingen: “ Ik zeg het allen, ….” (Lied nr. 642: 1,4,5,8) 

 
4. 

Ten onder ging de sterke dood, 

ten onder in de vloed; 

nu straalt ons in het morgenrood 

zijn toekomst tegemoet. 
 

5.   

De donkere weg die Hij betrad 

komt uit in ’t hemelrijk, 

en wie Hem volgen op dat pad, 

worden aan Hem gelijk. 
 

8.   

’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 

de Heer die eeuwig leeft 

en die in zijn verrijzenis 

alles herschapen heeft. 

 

 Prediking over 1 Corinthiërs 15: 21-22.  
  

Thema: De boodschap van Christus' opstanding keert ons denken over leven en sterven honderdtachtig 

graden om. 1. Midden in het leven zijn wij door de dood omgeven. 2. Midden in de dood zijn wij door 

het leven omgeven. 

 

 Wij zingen: “Jezus leeft en ik met hem! “ (Lied 641: 1, 3 en 4) 

 
 



3.  Jezus leeft! Hem is de macht. 

Niets kan mij van Jezus scheiden. 

Hij zal, als de vorst der nacht 

mij te na komt, voor mij strijden. 

Drijft de vijand mij in ’t nauw, – 

dit is al waar ik op bouw. 
 

4.  Jezus leeft! Nu is de dood 

mij de toegang tot het leven. 

Troost en kracht in stervensnood 

zal de Levende mij geven, 

als ik stil Hem toevertrouw: 

‘Gij zijt al waar ik op bouw!’ 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

 Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

 Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader   
   

(de gemeente gaat – zo mogelijk – staan) 
  

 Wij zingen: “U zij de glorie, opgestane Heer, .. “ (Lied: 634) 

 
2.  Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

 Wegzending en zegen, door allen beantwoord met: 

 
 

 Orgelspel 



 

 

 

 

Collecten na afloop van de dienst middels collecterek bij de uitgang. 
 

Zwart voor de kerk,  

Groen voor diaconie,  

Rood voor uitgangscollecte 

 

Fijne zondag gewenst ! 
U wordt van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee of een glas limonade, na 

afloop van de dienst. 
 

Volgende week, zondag 28 april,  
gaat Ds. M. Reinders voor. 

Organist: Paul Germans 


